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Mededelingen van de directie 
 

Maandag 30 mei Schoolreis groep 8 

Dinsdag 31 mei Kenniswedstrijd ISBO 

Woensdag 1 juni  

Donderdag 2 juni Schoolreis groep 1/7, Picknick groep 8 

Vrijdag 3 juni  

  

Maandag 6 juni Start Ramadan 

Dinsdag 7 juni 19.00 MR vergadering 

Woensdag 8 juni  

Donderdag 9 juni  

Vrijdag 10 juni Groep 1 en 2 vrij (instroomgroep wel school) 

  

Maandag 13 juni  

Dinsdag 14 juni Schoolfotograaf (groepsfoto+portret+broer –zus foto) 

Woensdag 15 juni  

Donderdag 16 juni 13.00 ouderraadvergadering (openbaar) 

Vrijdag 17 juni  

                           

Maandag 20 juni  

Dinsdag 21 juni  

Woensdag 22 juni  

Donderdag 23 juni  

Vrijdag 24 juni Groep 1 en 2 vrij (instroomgroep wel school) 

                           

Maandag 27 juni  

Dinsdag 28 juni Studiemiddag (leerlingen groep 1 / 8 middag vrij) 

Woensdag 29 juni  

Donderdag 30 juni Afscheid groep 8 

Vrijdag 1 juli Studieochtend alle leerlingen vrij            Lailat al Kadr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



Beter vragen en praten, dan denken en veroordelen 

Glasstadmars: 
De Glasstadmars gaat door!!! 

Dit schooljaar hebben veel leerlingen zich opgegeven voor de Glasstadmars. 
Nog even een paar belangrijke punten voor zaterdag 28 mei. 

 12.30  verzamelen Leerdam Sport ’55. 

 We lopen rustig, in rijen van vier (inclusief begeleider). De schoolvlag gaat voorop. 

 We luisteren naar de leerkrachten en begeleiders. 

 We spreken allemaal Nederlands. 

 We blijven bij de groep. 

 We lopen in een blauwe spijkerbroek en ons nieuwe t-shirt. De meisjes mogen een blauwe 
hoofddoek dragen. De begeleiders passen hun kleding ook aan. 

 Trek stevige schoenen aan. 

 Onderweg is er een stop met appel en drinken. 

 We zorgen er allemaal voor dat het een leuke  en vooral gezellige dag wordt. 
 
 

El Boukhari wint de kenniswedstrijd! 
 
Afgelopen maandag heeft groep 8 de jaarlijkse SIMON 
 kenniswedstrijd met als thema ‘De geschiedenis van het  
leven profeet Mohammed (v.z.m.h.)’  gewonnen! 
 Mokhtar en Feyza wisten de vragen goed te beantwoorden 
 en de opdrachten goed uit te voeren. Masha Allah!  
We zijn ontzettend trots op onze kinderen!  
Tijdens de kenniswedstrijd mochten de leerlingen oo 
k een Anacheed optreden uitvoeren. Onze kinderen zongen 
 een prachtig lied over profeet Mohammed (v.z.m.h.). 
 De kinderen wonnen hiervoor de derde prijs! Masha Allah! 
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Door naar de landelijke ISBO kenniswedstrijd 
Omdat wij de kenniswedstrijd hebben gewonnen, hebben wij de eer om mee te mogen doen aan de 
Landelijke kenniswedstrijd georganiseerd door de ISBO. Alhamdoelillah. 
Deze wedstrijd zal volgende week dinsdag 31 mei te Hilversum plaatsvinden, insha Allah. 
Hieronder volgt informatie over deze wedstrijd:  

 Wij vertrekken om 8.45 van school. Het programma duurt tot ongeveer 15.30. Wij zullen ’s 
middags niet op tijd terug zijn op school. Houdt er rekening mee dat uw kind pas rond 16.30 
weer terug in Leerdam op school is. 

 De kinderen die in Gorinchem wonen, zullen door juf Abida thuis gebracht worden. 
 De kinderen die in Vianen wonen, zullen door meester Redouane thuis gebracht worden. 
 Alle kinderen dragen de kleding van het anacheedkoor. Het is de bedoeling dat zij zich thuis 

aankleden.   
 De wedstrijd zal gehouden worden in theater Gooiland  in Hilversum. 
 De kinderen nemen zelf fruit en een lunchpakket mee vanuit huis.  
 Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. 
 Mokhtar en Feyza zullen onze school gaan vertegenwoordigen. Moge Allah hen steunen. 

Amien. 
Wij hopen op een gezellige en geslaagde wedstrijd in sha Allah! 
 
Een prachtig spandoek! 
Een extra opdracht van het landelijke ISBO kenniswedstrijd is het maken van een spandoek en het 
bedenken van een yell. Ook hiervoor kunnen de kinderen prijzen winnen. 
De kinderen hebben hard gewerkt en het resultaat is prachtig! Masha Allah! 

                          
 
 

Start nieuw schoolplein: 
Het begin van ons nieuwe, gezonde schoolplein is gemaakt! De hovenier is 
vanochtend begonnen met de werkzaamheden aan de kant van de Tiendweg. 
Inmiddels ziet het er daar al helemaal anders uit. We zijn erg benieuwd naar 
het resultaat! 

 
 

https://www.facebook.com/ibselboukhari/photos/pcb.1716185475319994/1716173285321213/?type=3
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Ontruiming: 
Vrijdag 20 mei ging de slow-whoop af. Veel kinderen kennen inmiddels het geluid en weten wat ze 
moeten doen. 
Alle kinderen lieten het werk liggen en verzamelden zich bij de afgesproken plekken. Met een goed 
tempo liepen de kinderen naar de parkeerplaats. Hier telden de leerkrachten of alle kinderen 
aanwezig waren. 
Meester Ron en juf Andrea (BHV-ers) controleerden de lokalen en andere ruimten op school. Alle 
personen waren binnen 3 minuten het gebouw uit. 
Toen het alarm weer afgezet was, konden alle leerlingen terug naar hun lokalen en bezigheden. 
Het is erg belangrijk om regelmatig dit soort oefeningen te houden. 
De kinderen en volwassenen weten dan wat er gedaan moet worden, als er een keer echt ontruimd 
moet worden voor, bijvoorbeeld, een brand. 
Het blijft heel belangrijk dat iedereen de oefeningen serieus neemt. 

 
 

Cito-toetsen: 
Het is een drukke maand voor de kinderen (en leerkrachten). Bij de kinderen worden de Cito-
toetsen afgenomen. We hebben het iets naar voren geschoven, zodat de kinderen niet tijdens de 
Ramadan getoetst hoeven te worden. 
 
 

Schoolreis: 
Voor groep 1 t/m 7 is het bijna zover. 
2 juni gaan wij op schoolreis. In de vorige Nieuwskriebels stond al waar we naartoe gaan. 
We willen nog even een paar dingen met jullie delen. Deze informatie krijgen de kinderen in een 
brief ook mee naar huis. 
 
Alle kinderen moeten om 8.25 op school zijn.  

 De kinderen van de groepen 1 t/m 7 zijn rond 17.00 terug.  

 De kinderen van de groep 8 zijn rond 19.00 terug. 
De kinderen uit Gorinchem, Culemborg en Vianen zullen dus iets later dan gebruikelijk naar de 
uitstapplaatsen gebracht worden. U moet even aan de chauffeur vragen wat de exacte tijd is.  
 
Om de schoolreis goed te laten verlopen geven wij hieronder een lijstje met handige tips: 

 de kinderen moeten de hele dag lopen. Denkt u er aan dat de kinderen goede, stevige 
schoenen aan hebben (geen slippers of instapschoenen). 

 De kinderen moeten voldoende fruit, eten en drinken meenemen. Geef liever niet teveel 
snoep, chips of cola mee. 

 Als het slecht weer is, is het heel fijn als ze regenkleding bij zich hebben. 

 Het kan gebeuren dat uw kind een ‘ongelukje’(in de broek plassen) heeft. Geeft uw kind een 
schone onderbroek, sokken en broek mee in een plastic tasje (in de rugzak doen). 

 Voor de vieze handen en gezicht is een nat washandje in een plastic zakje handig. 

 Geef uw kind geen geld of waardevolle spullen mee! 

 De tassen blijven op de centrale post, dus uw kind hoeft niet met de zware tas te lopen. 
Voor de zekerheid nemen wij een verbandtrommel mee, maar we hopen natuurlijk dat we deze niet 
nodig zullen hebben. 
 
Hieronder staan nog enkele afspraken binnen onze school om eventuele verwarring te voorkomen. 

 Wanneer een kind ziek is op de dag van de schoolreis, hoeven de ouders in het volgende 
schooljaar de helft te betalen van het schoolreisgeld. Wij geven dus geen geld terug, omdat 
er al kosten zijn gemaakt voor het pretpark en de bus reservering. 

 Als ouders er op het laatste moment zelf voor kiezen om kind niet mee te laten gaan, 
moeten de ouders in het volgende schooljaar opnieuw het volledige bedrag betalen. 
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 Wanneer ouders niet op tijd betalen voor de schoolreis, dan kan het kind niet mee op 
schoolreis. Wanneer het kind leerplichtig is, moet het wel naar school komen.  
De ouderraad is al vroeg in het schooljaar bezig om de ouderbijdrage en het schoolreisgeld 
binnen te krijgen. Er wordt regelmatig contact gelegd met ouders via een brief, 
telefoontje(s) of u wordt persoonlijk aangesproken.  

 De begeleiders die meegaan, mogen de kinderen niet onderling ruilen. De afspraak is, dat de 
kinderen van groep 3 t/m 7 niet met hun eigen ouders als begeleider lopen. De 
groepsleerkracht deelt de groepjes in. 

 Aan de begeleiders wordt ook een bijdrage gevraagd van € 10,-. De begeleiders krijgen van 
de Ouderraad een briefje de datum waarop betaald moet worden. 

 Bij de keuze van de begeleiders is besloten dat de leden van de ouderraad en MR, de 
overblijfouders en actieve hulpouders voorrang krijgen. Zij zetten zich tenslotte de rest van 
het schooljaar ook volop vrijwillig in voor de school. Daarna zullen de hulpouders en andere 
geïnteresseerden worden benaderd.  

 
 
Schoolfotograaf: 
Dinsdag 14 juni komt de schoolfotograaf. 
Hij / zij maakt foto’s van de groep, een portretfoto en een foto met broers / zussen (die bij ons op 
school zitten). 
Dus trek je mooiste kleren aan, doe je haar extra netjes en zet een mooie glimlach op je gezicht. 
Wilt u aan de groepsleerkracht doorgeven als uw kind niet op de foto mag. 

 
 
 
Afscheid meester Henk: 
We hebben dinsdag 17 mei als team afscheid genomen van Henk Warrink, die per 1 juni met 
pensioen gaat. We zijn eerst naar het Glasmuseum geweest, waar we ook genoten hebben van de 
High Tea. Daarna zijn we ook nog naar de glasblazerij in Leerdam geweest. Als aandenken aan 
Leerdam hebben de leerkrachten meester Henk een prachtige glazen vaas gegeven. Een echt 
kunststuk. 

 

    
 

 
 
Mededelingen vanuit de Ouderraad: 
Koffieuurtje 
Zoals in de vorige nieuwskriebels al genoemd, wordt het laatste koffieuurtje van dit schooljaar een 
openbare ouderraad-vergadering. De ouderraad kijkt tijdens deze vergadering terug op het 
afgelopen jaar, en vooruit naar het volgende schooljaar. Ook zullen er tijdens deze openbare OR-
vergadering nieuwe OR-leden gekozen worden (mits er uittredende leden zijn). Dit omdat we 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEibHnhPjMAhWMI8AKHS1MC2oQjRwIBw&url=http://www.demheen.nl/nieuwsbrieven/mheeninkjes-jrg-31-nr-10/&psig=AFQjCNF0kuXyLjwiB9VTbbDz1kfLOnRrnQ&ust=1464362287405574
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volgend schooljaar meteen vanaf de eerste schooldag aan de slag willen met het Offerfeest wat al 
midden september gevierd zal worden insa'Allah. Een uitnodiging voor deze openbare OR-
vergadering volgt nog, maar datum en tijd zijn al bekend: donderdag 16 juni om 13.00 uur. 
 
Schoolshirts 
Tijdens de Glasstadmars zullen de nieuwe schoolshirts voor het eerst gedragen worden, en tijdens 
de schoolreis volgende week worden ze natuurlijk ook gebruikt! De shirts blijven op school, het is 
niet de bedoeling dat ze mee naar huis gaan. De bijpassende sjaals voor de moeders hebben we 
helaas nog niet in de juiste kleur kunnen vinden, maar we blijven wel zoeken. 
 

Afscheidsavond groep 8 
Nu de voorbereidingen voor de Glasstadmars en schoolreis  
zo goed als afgerond zijn, kunnen we ons gaan richten op  
de laatste grote activiteit van de OR van dit schooljaar:  
de afscheidsavond van groep 8. Zoals elk jaar 

 verzorgt de ouderrraad een heerlijk buffet voor alle aanwezigen, dit jaar in 
 de vorm van een iftar omdat de afscheidsavond in de Ramadan valt. 

 
 

Ter voorbereiding op de Ramadan! 
 
Het is bijna zover! De vastenmaand Ramadan zal binnenkort van start gaan in sha Allah! 
Het was de gewoonte van onze nobele profeet - vrede zij met hem - om zijn metgezellen te 
verheugen op de komst van deze gezegende maand en zei tegen hen: 
 
"Als Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel 
gesloten en de duivels geketend." [al-Boecharie] 
 
Het verrichten van goede daden en het laten van slechte daden is hierdoor gemakkelijker. De 
gelovige verheugt zich op de komst van deze gezegende maand en is blij, zoals Allah zegt: 
 
Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn barmhartigheid zouden zij blij moeten zijn, het 
is beter dan wat zij verzamelen (aan wereldse zaken)” [10:85] 
 
De gelovige is blij dat hij zich eindelijk kan onttrekken aan de dagelijkse sleur die hem het hele jaar 
in de greep heeft en eindelijk wat meer tijd kan maken voor de aanbidding en bewustwording. We 
zijn er allemaal hard aan toe! Alhoewel we allemaal uitkijken naar deze gezegende maand, moeten 
er toch wat voorbereidingen worden getroffen om daadwerkelijk te profiteren van de Ramadan. 
En wanneer we het hebben over voorbereiden op de maand Ramadan, hebben we het niet over 
lichamelijke, maar mentale voorbereiding. Een voorbereiding waarbij de gelovige even stilstaat en 
tijd neemt voor bewustwording en zelfreflectie. 
Over de gelovige die kijkt naar zijn levensloop en of het onderhand geen tijd is om een 
koerswijziging in te stellen. Zichzelf afvragende: waarom worden velen om mij heen zich alsmaar 
bewuster van het geloof terwijl ik alleen maar meer afstand lijk te nemen?  
Niets is zo schadelijk voor de gelovige als achteloos en onnadenkend door het leven gaan, beïnvloed 
door de overgrote meerderheid in onze omgeving die weinig onderscheid maakt tussen hetgeen 
Allah tevreden stelt en hetgeen Allah alles behalve tevreden stelt. Wanneer je merkt dat je jezelf 
alsmaar verwijt voor je tekortkomingen naar Allah toe, dan ben je begunstigd met een goede ziel. 
Een ziel waarbij Allah heeft gezworen in de Koran. Allah zegt:  
  
En Ik (Allah) zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel. [75:2] 
Allah zweert bij een soort ziel dat niet achteloos door het leven gaat, maar momenten neemt om 
zichzelf af te rekenen. Om haar tekortkomingen in te zien en te werken aan verbetering. En er is 
geen beter moment daarvoor dan in deze dagen naar aanloop van Ramadan. 
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Verandering 
Deze gezegende maand moet in het teken staan van verandering, verandering naar het betere. 
Verbetering van jouw band met Allah. 
 Verandering door het behoeden van jouw tong van al het slechte. Behoeden van jouw zicht en 
gehoor van al het verbodene. 
 Laat niet de enige verandering in deze gezegende maand zijn dat je honger en dorst ervaart, want 
dan wordt werkelijk gevreesd dat dat het enige is wat je hebt bereikt.  
Zoals onze nobele profeet vrede zij met hem zei: 
  
“Wellicht dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt.” [Nasaa’i] 
  
Om ook werkelijk verandering tot stand te brengen, moeten we vóór aanvang van Ramadan al een 
duidelijk plan uiteen hebben gezet. 
 Door ten eerste afstand te nemen van al datgene wat ons weerhoudt van het goede. Daarna 
sommen we onze goede voornemens op, met bovenaan het verrichten van de gebeden op haar 
voorgeschreven tijden. Voorbeelden van andere goede voornemens zijn het verrichten van 
vrijwillige gebeden zoals het Taraweeh-gebed, lezen van de Koran, veelvuldig gedenken van Allah en 
zorgen dat je in goed gezelschap verkeerd.  
 
Beste ouders: 
We gaan een gezegende maand tegemoet, een maand met vele verdiensten. Een tip is om terug te 
blikken op afgelopen Ramadan en om te kijken wat toen niet naar behoren is gegaan en wat de 
reden daarvoor was om niet nogmaals dezelfde fouten te maken. 
We vragen Allah de meest Verhevene om ons de kans te geven om deze maand te mogen 
meemaken en dat wij deze mogen benutten op een manier waarmee Hij tevreden is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hadith van de maand: 

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 

"De Profeet heeft gezegd: 
'Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, spreekt over het goede of zwijgt'." 

[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem] 
 
 

De uitleg van de hadith: 
De voordelen van het spreken zijn onbeperkt, maar het belangrijkste is al vastgelegd in Allah's 

verklaring. Hij heeft gezegd: 
Er is niets goeds in veel van hun vertrouwelijke gesprekken, behalve als iemand aanmaant tot een 

aalmoes, tot iets redelijks of om tussen de mensen vrede te stichten'. (Surah 4 : Ayah 114) 
Tegelijkertijd zijn ook de nadelen van het spreken onbeperkt. Enkele voorbeelden zijn: over een 

dwaling praten, over zijn ondeugdzame daden vertellen, kwaadsprekerij, lasteren, twisten, 
gruwelijkheid, verdorvenheid, bespotten, liegen en anderen belachelijk maken. 

 
 


